Geachte college, geachte raadsleden.

Mijn naam is Vanessa Heij. Ik ben één van de oprichters van Stichting Helpende Handen Oss.
4 jaar geleden zijn we samen met een groep vrouwen begonnen met inzamelen van in eerste
instantie speelgoed voor Sinterklaas. Veel van deze vrouwen wisten uit eigen ervaring hoe
moeilijk deze feestmaand was. Later maakte wij de doorstart doordat wij merkte ook mede
door eigen ervaring dat er behoefte was aan kleding, speelgoed,babyspullen en allerlei andere
zaken. Dat zijn zaken waar vaak snel op bezuinigd word als je met heel weinig geld een
huishouden moet runnen. Nu inmiddels jaren later draai ik het initiatief samen met Rian
Brands. Een stichting die bedoeld is om mensen te helpen die minder bedeeld zijn. Belangrijk
voor ons is elkaar helpen,elkaar vinden en ook elkaar ontmoeten.

Eén keer in de maand organiseren we een kledingmiddag. Een middag waarin mensen kleding
gratis kunnen komen halen. Vaak hebben we ook allerlei andere dingen om aan de mensen
mee te kunnen geven. Vooraf zoeken we o.a kleding uit ,knappen ze indien nodig op en
hangen alles op rekken op. Al snel kregen we veel positieve maar ook dankbare reacties.
Mensen vinden het fijn om in een laagdrempelige omgeving spullen uit te zoeken, elkaar te
ontmoeten en met elkaar te kijken of er op wat voor manier dan ook hulp geboden kan worden
aan mekaar of door ons. Ook verwijzen wij vaak door en vertellen mensen waar ze terecht
kunnen.

We hebben inmiddels op onze Facebook pagina bijna 1500 leden. Dit zijn mensen met een
hulpvraag en ook donateurs. Zonder hun kunnen wij niet helpen en zijn dan ook erg blij met
deze mensen. Onze maandelijkse kledingmiddag word inmiddels door gemiddeld 100 mensen
bezocht.

We hebben de afgelopen maanden in het Hageltje in de Schadewijk een mooie locatie en fijne
tijd gehad. Helaas gaat dit gebouw gesloopt worden en zijn wij hard op zoek naar een nieuwe
locatie. Tot op heden hebben wij helaas nog niks gevonden en willen daarom een dringend
verzoek doen aan u om ons te helpen een goede locatie te vinden.

Wij hebben een plek nodig waar we elkaar kunnen ontmoeten,wij hebben een plek nodig voor
o.a onze kleding,wij hebben een plek nodig waar mensen zonder een schaamtegevoel te
hebben binnen kunnen lopen en vooral wij hebben een plek nodig om met elkaar mensen te
kunnen blijven helpen. Wij doen daarom nu een beroep op jullie om samen met ons te helpen
Stichting Helpende Handen Oss voort te kunnen zetten. W1j begrijpen dat er niet meteen een
oplossing is,maar hopen dat jullie samen met jullie netwerk ons kunnen helpen.

Bedankt alvast voor jullie tijd en dat ik namens Helpende Handen Oss hier mag zijn.



